
Vette	pech


Oudejaarsavond	enige	jaren	geleden.	Daar	zat	hij	dan,	11	jaar	oud,	met	een	gezwollen	
ooglid.	Zodanig	dat	hij	het	niet	eens	spontaan	open	kreeg,	pas	na	een	druppel	verdoving.	
Er	zat	kruit	in	zijn	linker	oog	en	daarvoor	is	maar	één	devies:	ALLE	KRUIT	MOET	ERUIT.	
Anders	krijg	je	een	flinke	reactie	van	het	voorsegment	met	allerlei,	soms	blijvende,	
schade.		Omklappen,	nog	een	keer	kijken,	vegen	met	een	wattenstok,	spoelen,	pincet,	
zalven.	Een	paar	weken	later	was	alles	weer	goed.	Gelukkig,	dacht	ik.	

Zal-ie	niet	wéér	doen:	kruit	uit	rotjes	halen	en	in	een	PVC-pijp	stoppen.	

Kon	ik	zo	naief	zijn?	Of	zijn	de	afstekers	naief?	

Drie	jaar	later	zag	ik	hem	weer.	Opnieuw	kruit	in	zijn	linker	oog.	Inmiddels	een	kop	
groter,	14	jaar.	“Ja,	lachte	hij	schaapachtig,	“gewoon	vette	pech,	het	rotje	fikte	gelijk”.		

Bij	mij	ging	er	toen	een	knopje	om.	“	Wat	ben	je	voor	een	idioot,	zit	je	hier	voor	de	
tweede	keer,	je	had	wel	blind	kunnen	zijn.	Heb	je	verdorie	dan	niets	geleerd	van	de	
vorige	keer?”,	zei	ik	nogal	onverbloemd.	

Inmiddels	hebben	we	Nieuwjaar	2014	gevierd.	Als	u	dit	leest,	zijn	er	al	diverse	vuurwerk	
slachtoffers	gevallen,	soms	zelfs	met	dodelijke	afloop.	De	precieze	aantallen	zullen	nog	
volgen	dankzij	de	sinds	2008	bestaande	NOG	registratie.	Voor	uw	informatie:	in	2013	
waren	er	264	“gewonde	ogen”,	waarvan	er	101	met	blijvende	schade.	Daarvan	zijn	er	25	
ogen	blind	geworden	en	8	ogen	verwijderd.	

Binnen	de	oogzorg	pleiten	we	al	enige	jaren	voor	een	publieksverbod	op	vuurwerk,	maar	
dat	heeft	onvoldoende	draagvlak	binnen	de	Tweede	Kamer.	Men	gaat	uit	van	betere	
veiligheidregulering	van	de	markt	als	schade	preventie.	Oftewel	“wij	zorgen	voor	veilig	
legaal	vuurwerk,	dan	gaat	het	goed”.	En	men	drijft	op	de	ideologie	van	keuze	vrijheid:	jij	
bent	verantwoordelijk,	jij	mag	doen	wat	je	wilt	met	je	leven.	Het	is	alleen	zo	jammer	dat	
anderen	daar	soms	de	dupe	van	worden:	40-60%	van	de	vuurwerkslachtoffers	zijn	
immers	omstanders.	

Ik	las	vandaag	in	de	krant	een	commentaar	waarin	een	pleidooi	stond	om	de	afstekers	
vooral	hun	gang	te	laten	gaan.	Onze	samenleving	is	in	zijn	regelgeving	te	beschermend	
en	Oudejaarsavond	biedt	aldus	eindelijk	mensen	de	gelegenheid	om	nu	eens	iets	te	doen	
wat	potentieel	risicovol	is.	Zoals	vroeger	het	vuurtje	stoken.	Tja.

Wat	mij	betreft	zijn	er	nog	genoeg	risicovolle	acties	in	het	leven	mogelijk,	ook	zonder	het	
uitdelen	van	handgranaten:	wat	dacht	u	van	canyoning,	parachute	springen,	of	een	
Nieuwjaarsduik	bij	-10	graden?	En	inderdaad,	je	kan	daarbij	gewond	raken.	Met	de	
nadruk	op	“jij”	en	niet	“de	omstanders”.	En	juist	dáárom	mag	je	ook	best	goed	voor	jezelf	
zorgen	als	je	al	iets	risicovols	gaat	doen.	Je	draagt	toch	ook	een	parachute	voordat	je	uit	
het	vliegtuig	springt?	Of	wil	je	het	succes	verhaal	niet	kunnen	navertellen?	

Zullen	we	dus	afspreken	dat	wij	op	zijn	minst	een	vuurwerkbril	en	handschoenen	
dragen?	Zodat	ook	onze	kinderen	leren	dat	het	niet	cool	is	om	een	oog	kwijt	te	raken!



